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Stichting Broken Wings ’40 - ‘45 

‘geeft vrede een gezicht’ 

 

Werkgroep Veteranen 

Mijn dienst als Marinier. 
  

Als jonge man wou ik varen. Mijn ouders hadden er geen probleem mee als ik mij maar bij de 
Koninklijke Marine aanmeldde. 

Na mijn keuring (zwaar) bleek ik geschikt voor het Elite Korps:  “ Het Korps Mariniers”. 
  

Mijn verhaal gaat dan ook over de opleiding tot Marinier.  Een zware opleiding die ik graag met 

beelden toelicht. 
 

Mariniers zijn soldaten die opereren vanaf land, vanaf zee, vanuit de lucht. 
Deze aspecten komen ruim ter sprake. (ruimte voor vragen). (bv kennismaking met militaire 

valscherm). 

 
Ook zal het aspect vrede en veiligheid ter sprake komen. 

Dit zit namelijk in de lijfspreuk van de Mariniers : “Qua Patet Orbis”   (= Zo wijd de wereld strekt). 
  

 

Jaap van Huffelen – commandant C.O.M. (= Contact Oud Mariniers Veluwe). 

 

 

                                                                   

 

 

 

 


